
15 jaar geleden hadden we niet voorzien dat we van actief ondersteunen naar een eigen
lokatie voor activiteiten zijn uitgekomen.

We hebben het contact met diverse organisaties en gemeente in de loop van de tijd weten te
verbeteren waardoor korte lijntjes zijn ontstaan

De bezoekers die afgelopen jaren meegedaan hebben aan activiteiten en de vrijwilligers die
meegeholpen en meegedacht hebben, zijn de motor waarop de stichting draait.

Nieuwe ideeen voor ontmoeting ontstaan vaak spontaan omdat er naar gevraagd wordt.
Waar behoefte aan is proberen wij in te vullen.
Zo is er dit jaar het soepmoment toegevoegd wat nu in onze activiteiten ingebed.
De bingo’s zijn niet alleen domweg kaartje kopen en spelen, maar ook variaties zoals het
zelf invullen van je bingoformulier.
In de week van de verbinding hebben we de sjoelkampioen geintroduceert. Dit jaar hopen
we dit weer voort te zetten met de wisselbokaal.
Zo proberen we om ontmoeting te organiseren op basis van gemeenschappelijke interesses.

2024 continueren we weer onze programma’s We hebben hiervoor de ontmoetingssubsidie
van de gemeente om eea mogelijk te maken.
Via Maakcapelle, sponsoring, donaties en fondsen kunnen wij ook onze activiteiten
bekostigen.

Ook zijn de kinderactiviteiten weer volop in de aandacht. Tijdens de vakanties organiseren
we activiteiten voor de kids uit de buurt. Van koekjes bakken tot sport en spel (inmiddels bij
sportief capelle)
We zien wel dat er veel activiteiten zijn voor kinderen itt voor de corona. We zien een betere
verdeling van de kinderen over de organisaties.
Dit geldt trouwens ook voor ouderenactiviteiten. Veel meer aanbod dan voor corona.

2024 is ook het vieringsjaar van de stichting. 15 jaar sociaal actief voor capellenaren geeft
een grote verantwoording. Continuiteit is daarom belangrijk als houvast voor de bezoekers.

Ik roep vaak op om iemand mee te nemen naar activiteiten. Dit gebeurt jammer genoeg te
weinig. Ik roep jullie dan ook op om in 2024 om je heen te kijken of er mensen zijn in je
omgeving die zonder introduce nooit een buurthuis zou bezoeken.

We bedanken alle vrijwilligers en bewoners die de afgelopen jaren ondersteuning bieden.
Sommigen zijn er al vanaf het begin bij.

Ook zijn de afgelopen jaren ons mensen ontvallen. The circle of life is ook in het wijkpunt
zichtbaar. Bij het doorbladeren van de duizenden foto’s zie ik vaak gezichten van mensen
die er niet meer zijn.

2024 zal een jaar worden waar het woord Sociaal, centraal gaat staan.
In de verharding van de maatschappij zal dit hard nodig zijn.
Egoisme, eigenbelang en het steeds minder begrijpen en respecteren van elkaar, zullen vol
in de aandacht staan dit jaar.



Verbinding in plaats van verwijdering.

Begrip in plaats van je gelijk halen.

Iedereen heeft een eigen beeld van zijn omgeving,
maar samenzijn is wat nodig is om jezelf te manifesteren.

15 jaar sociaal is daarom ons thema dit jaar

Met deze woorden wens ik jullie een sociaal 2024


